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From:  ®%2¢ <Blze @hotmail.com>
Date: Wednesday, April 29, 2026, 11:24 AM
To: "cie.vz@tweedekamer.nl" <cie.vz@tweedekamer.nl>

"postbus@eerstekamer.nl" <postbus@eerstekamer.nl>
Subject: Zorg over belastingen, stijgende kosten en gebrek aan vrije dagen in Nederland

512e @hotmail.com adresinden gok sik e-posta almiyorsunuz.>*#¢

Geachte heer/mevrouw,

Als werkende burger in Nederland wil ik graag een belangrijk probleem onder uw aandacht brengen — al
denk ik eerlijk gezegd niet dat dit nieuws voor u zal zijn.

Nederland behoort al tot de landen met de hoogste belastingen van Europa. Ongeveer 35% belasting op
normale salarissen en bijna 50% op bonussen. Op de een of andere manier worden bonussen behandeld
alsof het gratis cadeaus zijn die werknemers zomaar krijgen uit geluk. Maar dat zijn ze niet. Een bonus
betekent meestal dat mensen harder hebben gewerkt, langere uren hebben gemaakt, onder meer druk
hebben gestaan en betere resultaten hebben geleverd dan verwacht. Zo zwaar belasting heffen op
bonussen voelt daarom niet als eerlijkheid, maar eerder als een straf op inzet en hard werken.

Tegelijkertijd heeft inflatie het dagelijks leven enorm duur gemaakt. In de afgelopen vijf jaar is bijna alles
minstens 25% duurder geworden, terwijl salarissen zeker niet in hetzelfde tempo zijn gestegen.
Restaurants, supermarkten, vliegtickets, openbaar vervoer, concerten en vakanties — alles is absurd duur
geworden. Een gezin van vier kan zich bijna geen simpel etentje meer veroorloven.

Vooral jongeren verliezen hun hoop. Veel jongeren kunnen rijlessen en een rijbewijs niet meer betalen
zonder financiéle hulp of schulden. Op jezelf wonen en een zelfstandig leven opbouwen lijkt bijna
onrealistisch geworden.

De 19-jarige zoon van een vriend van mij staat op het punt Nederland te verlaten, en mijn eigen dochter
van 18 overweegt serieus hetzelfde te doen. Wat zij zeggen is zorgwekkend: na het betalen van enorme
belastingen, het omgaan met hoge kosten en het opofferen van hun sociale leven, voelen zij dat ze er maar
weinig voor terugkrijgen. In plaats van het leven betaalbaarder te maken, blijft de overheid praten over
nieuwe belastingen.

En dan is er nog het probleem van de feestdagen — of beter gezegd, het gebrek eraan. Nederland heeft een
van de laagste aantallen officiéle feestdagen van Europa. Hoe kan dat logisch zijn in een land dat al zoveel
vraagt van werkende mensen?

Waarom is 5 mei maar eens in de vijf jaar een officiéle vrije dag? Welke genie heeft dat bedacht?
Bevrijdingsdag hoort ieder jaar belangrijk te zijn, niet slechts eens per vijf jaar.

Waarom wordt Goede Vrijdag overgelaten aan de “genade” van werkgevers? Bedrijven zijn bedrijven —
natuurlijk zullen veel werkgevers een extra vrije dag weigeren als ze dat kunnen.

En misschien wel het meest ongelooflijke: 1 mei, de Dag van de Arbeid, is hier niet eens een officiéle
feestdag. Zelfs veel ontwikkelingslanden erkennen het belang van de Dag van de Arbeid. Maar in een land
dat trots is op werknemersrechten en progressiviteit, wordt van werkende mensen verwacht dat ze gewoon
doorgaan alsof het niets betekent.



Als de overheid de financiéle druk niet kan verminderen, de stijgende kosten niet onder controle krijgt en
oneerlijke belastingheffing niet wil heroverwegen, dan zou zij op zijn minst mensen meer tijd moeten geven
om te ademen, te herstellen en tijd door te brengen met hun gezin.

Zeker omdat tijdens veel van deze dagen scholen en BSO’s al gesloten zijn — wat extra stress en extra
kosten veroorzaakt voor werkende ouders.

Werkende mensen in dit land zijn uitgeput. Gezinnen staan onder druk. Jongeren verliezen hun vertrouwen
in hun toekomst hier. Dit zou iedereen die verantwoordelijk is voor beleid serieus zorgen moeten baren.

Dus kom op mensen, geef ons op zijn minst de vrije dagen die we verdienen!

Met vriendelijke groet,

512e





